
Kickstarters: Elke vergadering, een inspirerend begin.

De Ratrace, wie 
organiseert die eigenlijk?

Speech
Uit een onderzoek van EenVandaag begin 2018 bleek dat 76% van de jonge 

millennials veel stress ervaart. Driekwart maar liefst. Bij mensen boven de 40 is dat 

‘slechts’ 45%. Dat is natuurlijk nog altijd enorm hoog. Nu is stress op zichzelf niet 

verkeerd. Maar het moet niet te lang duren. Want als je permanent in de stress zit, 

wordt het leven een ratrace…

Filmpje
[kijk met elkaar het filmpje]

https://youtu.be/hlMAKpxN8N0

https://youtu.be/hlMAKpxN8N0
https://youtu.be/hlMAKpxN8N0


Opdracht:
[suggesties voor de voorzitter]

Auw… Niet een heel optimistisch einde... Maar soms is het goed om met elkaar ook 

stil te staan bij donkere kanten van het leven. Al is het maar om elkaar te helpen niet 

in de valkuilen te stappen. Of elkaar te helpen er weer uit te komen.   

Herkent iemand dit?

Wat mij opviel in het filmpje zijn de varianten op de grote merken en de verwijzing 

naar de belofte die veel van die merken doen. Ik zag een variant van Starbucks, 

CocaCola, Nike en Mastercard. Ze beloven allemaal happiness. Maar die beloftes 

worden niet waargemaakt.

Dat bracht bij mij de vraag voort: Welke belofte doen wij eigenlijk? En maken we die 

belofte ook waar? Of dragen wij als organisatie eigenlijk ook bij aan de ratrace van 

anderen (of onszelf)?

Laten we even twee aan twee praten over de volgende vraag:

Wie organiseert de ratrace?

 A. Dat doe je zelf

 B. Dat doen anderen

 C.  ...

De Ratrace,  
wie organiseert 

die eigenlijk?


