
Kickstarters: Elke vergadering, een inspirerend begin.

Inclusiviteit

Speech
Je kent ze wel van die cheesy stockfoto’s waarop een breed glimlachend multi-

etnisch team een succesvolle indruk wekt. Naast de blanke mannelijke directeur 

steevast een zwarte of chinese vrouw en dan nog wat blanke of latijns-amerikaans 

aandoende deelnemers. 

De perfecte politiekcorrecte samenstelling voelt, mede dankzij de tandpasta 

glimlachen nogal gekunsteld en fake aan. Misschien ook wel omdat het zo weinig 

met de werkelijkheid te maken heeft. Want omgaan met diversiteit, met afwijking 

vinden wij als mensen door de bank genomen niet zo makkelijk.

Dat heeft Phineas Taylor Barnum ook gemerkt. Deze ondernemer uit het einde 

van de 19e eeuw bedacht het woord ‘showbusiness’. Hij was de man achter ‘The 

greatest show on earth’, een circus en tevens rariteitenshow die tot ver in de vorige 

eeuw heeft bestaan. De film ‘The greatest Showman”, vertelt – in geromantiseerde 

musicalvorm – zijn levensverhaal.

Op zoek naar erkenning, richt Phineas Barnum een theatershow in met 

dwergen, reuzen, siamese tweelingen, bebaarde vrouwen, negers en andere 

verschoppelingen. Hij haalt ze over door ze voor te houden: “Je bent goed zoals je 

bent!” Hij maakt sterren van ze, precies door te benutten wat hen buitensloot.

Hoeveel houd jij van verschil?



Barnum – zelf kind van een maatschappelijk mislukte vader - weet zich op te 

werken tot sterren status. 

Maar hoe hardnekkig het is om écht inclusief te denken, blijkt als Barnum – 

dronken van het succes en de erkenning van de ‘high-society’ waar hij al zolang 

naar zocht – zelf de mensen buitensluit met wie hij dat succes wist te bereiken.

Toch heeft Barnums boodschap bij zijn medewerkers al goede grond gevonden. 

Dat blijkt wel uit het volgende filmpje met zangers Keala Settle. In de film vertolkt zij 

de rol van de bebaarde vrouw uit PT Barnums show. Kijk maar.

Filmpje
[kijk met elkaar het filmpje]

https://youtu.be/XLFEvHWD_NE

Opdracht:
Sta eens stil bij (een van) de volgende vragen: 

• Zijn wij een divers team? (Waarom vind je dat?)

• Omarmen wij afwijking? (Waarom vind je dat?)

• Putten wij voldoende kracht uit onze teamsamenstelling?

• Wat kunnen wij doen om diversiteit te omarmen?

Hoeveel houd jij van verschil?
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