Rowing up shitcreek
without paddles...

Kickstarters: Elke vergadering, een inspirerend begin.

Toeval bestaat... niet?

@ Speech

Op 4 juli 1776 tekende Thomas Jefferson en John Adams samen met nog 11
anderen de Declaration of Independence. De onafhankelijkheidsverklaring
waarmee ze de fundering legde voor de Verenigde staten van Amerika. Beide
mannen zijn ook president geweest van de VS. Maar wat ze verbindt is een bizar
‘toeval’ Ze stierven beide op dezelfde dag. Op 4 juli 1826, precies 50 jaar na het
tekenen van de declaration of independence.

Maar wie van jullie kent niet de ervaring dat je aan iemand moet denken die je al
een tijd niet gesproken hebt, die vlak daarna opbelt, of die je tegenkomt. Bizar toch?
Toeval bestaat niet zeggen we dan.

Nou daar denken wiskundigen anders over...

[aq Filmpje

[kijk met elkaar het filmpje]

"

https://youtu.be/PQynVVwlcSE

@ OurMeeting


https://youtu.be/PQynVVwlcSE
https://youtu.be/PQynVVwlcSE

Rowing up shitcreek,
without paddles...

@ Vervolg speech

Nou is het natuurlijk leuk als toeval leuk is’. Maar het omgekeerde gebeurt
natuurlijk ook. Je bent laat voor je werk, de brug staat open, de band gaat lek en
natuurlijk begint het ook nog te plenzen.

Dat kan ons als organisatie ook overkomen. Het vervelende gevoel dat alles
tegenzit. Stomme toevalligheden die ons in de weg zitten.

Dat kan je een soort moedeloosheid geven. Tegen toeval kun je niet op. Misschien
dat het verhaal uit dit filmpje ons dan weer even helpt herinneren: toeval bestaat
niet. We hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Wat we doen, doet er toe.

Opdracht:

Deel eens een paar sterke verhalen met elkaar.
Lach erom en ga dan lekker aan de slag.



